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Dag iedereen , 

                                                  

Zoals aangekondigd met kerst sturen we 

jullie een bericht van het reilen en zeilen van 

de Windstreek. 

 

Een verandering die zich afgelopen zomer 

inzette, is dat Sabine ziek is geworden en 

daardoor haar activiteiten voor de 

Windstreek minder werden. Deze 

verandering maakt dat we nog aan het 

aftasten en zoeken zijn naar een compositie 

waarmee we verder vorm en inhoud kunnen 

geven, aan met name het onderwijs.  

 

Ondertussen hebben wij niet stil gezeten en 

ligt er een stevig fundament aan visie en 

beleidsplan. Een bedrijfsplan voor de 

landbouw en voor zover mogelijk ook één voor het onderwijs. Ook de website staat in de 

steigers. www.centrumdewindstreek.nl . Eigenlijk ligt alles klaar en is er volop ruimte om het 

onderwijs inhoud en vorm (in die volgorde) te gaan geven. 

 

Maar dat is geen eenvoudige opgave. Het doel is helder en zonneklaar n.l. dat we kinderen 

datgene willen aanbieden zodat ze kunnen opgroeien tot vitale, levenskrachtige volwassene 

die hun weg door het leven kunnen vinden. Anders gezegd: We willen ze niet alleen leren 

fietsen, maar ook leren hun band te plakken. 

 

Wat we kinderen mee willen geven, naast rekenen, taal e.d. zijn menselijke vermogens als 

moed en vertrouwen, doorzettingsvermogen. Ervaringen als falen, vreugde en succes, 

mislukking en toch gelukt. Op de Windstreek is het landbouwbedrijf het laboratorium waar 

het kind in mag oefenen voor later, zodat het kan opgroeien tot en met de wereld verbonden 

volwassenen waarin waarde wordt gekend, herkent en erkent.  

De verbinding onderwijs ~ landbouw is een gouden greep omdat ons inziens, de landbouw 

zoals wij die nu voor ogen hebben, alles in zich draagt om praktische invulling te geven aan 

onze ideeën.  

 

Het is nu aan ons om het goud uit alle ideeën  en ervaringen samen te brengen en vanuit 

daar een nieuw concept uit te vinden, zodat het praktisch hanteerbaar wordt voor de 

buitenwereld.  

  

Maar het hoe doen we dat? Ik heb in mijn leven nu twee bedrijven opgezet, beide volgens 

een niet al bestaand concept. Door gewoon maar te gaan doen werd het voor anderen 

inzichtelijk, logisch en begrijpelijk. Het gevolg was een lopend vuurtje. Ik ben me ervan 

http://www.centrumdewindstreek.nl/


bewust dat we met het concept van de Windstreek niet vooruit komen door "het gewoon 

maar te gaan doen". Wel leuk om te melden is dat ik vorige week in Frankrijk was en mensen 

ontmoette die ook bezig zijn om het onderwijs anders vorm te geven. Ook zij komen 

dwarsliggers tegen. Mooi was dat daar ook klonk: Laat het me gewoon doen, dan kunnen ze 

zien wat het brengt!  

 

Ik kwam op een gedachte en ik wil jullie daar graag in meenemen. Wat als je achter de 

woorden, moed, vertrouwen, falen, succes enz. het woord kunde zet. Moedkunde, 

vertrouwenskunde, succeskunde, faalkunde enz. Ik weet niet wat er met jullie gebeurt, maar 

door deze woorden door te laten klinken kom ik in een ander landschap, onbekend terrein. 

Het is voor ons nu aan de tijd om dit te gaan verkennen. Van kunde tot kunst naar 

levenskunst. 

                                                                         

 

          We wensen iedereen een heerlijke lente! 

                        

   Irene  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


