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Beste mensen, 

Het afgelopen half jaar was wat stilletjes wat 

betreft de Windstreek, er was weinig 

progressie. Daar kwam echter de laatste 

weken voor de vakantie verandering in. 

Een van de veranderingen is, dat Sabine uit de 

Windstreek is gestapt en ook haar taak als 

secretaris in Stichting de Windstreek heeft 

neergelegd. Hieronder vinden jullie haar 

afscheidsbrief. 

 

Beste lezers en geïnteresseerden van de Windstreek, 

Bij deze wil ik jullie laten weten dat mijn bijdrage aan De Windstreek per 12 juni 2023 is 
gestopt. Ik draag hierbij in vertrouwen mijn taken als secretaris van de Stichting over aan 
Vincent en Irene. Ik heb met vreugde en veel goede wil mijn visie op onderwijs gedeeld in de 
fase van het neerzetten van de kerndoelen. We hebben alle basisdocumenten samen 
uitgeschreven en daarmee is er een stevige bodem gelegd. Er is nu een nieuwe fase van 
opbouw aangekomen waar ruimte komt voor mensen die dat goed kunnen, ik zie voor mezelf 
daar geen taken. Ik wens iedereen veel succes en plezier met deze nieuwe fase en hopelijk 
een nieuwe draagkracht aan boord. Ik zal me verder gaan richten op mijn overige 
vreugdevolle projecten en volg graag het reilen en zeilen van Centrum De Windstreek, wat ik 
een warm hart toe zal blijven dragen. 

Alle goeds, Sabine 

Situatie nu 

De `dagelijkse leiding` is nu voor mij, Irene, met om mij heen een netwerk van mensen die mij 

met raad en daad bij staan., 

De stichting kijkt uit naar een secretaris 

Voor de stichting kijken we uit naar iemand die de rol van secretaris op zich wil nemen. We 

komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar, bespreken het reilen en zeilen van de Windstreek 

en zetten de volgende koers uit. Zijn er klussen, dan verdelen we deze onderling, net wie er 

de meeste affiniteit mee heeft. Heb je zin om mee te doen in de ontwikkelingen van de 

Windstreek?  Stuur dan een mailtje dewindstreek@gmail.com of bel Vincent 0653243885 of 

Irene 0624479378. Ook voor meer informatie kun je hier terecht. 

mailto:dewindstreek@gmail.com


 

Dag onderwijs  

Als je de definitie van onderwijs op zoekt op bijvoorbeeld Wikipedia lees je dit: 
Het onderwijs is het overbrengen van kennis en vaardigheden met vooraf vastgelegde doelen. 
Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en 
worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing. Onderwijs wordt binnen een 
door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn 
opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (Bron: Onderwijs Wikipedia) 

In dat wat ik de afgelopen tijd heb meegemaakt en wat ik daarin ben tegengekomen wordt 
bovenstaande bevestigd. Het “instituut onderwijs” zit zo vast in bestaande (denk)patronen 
dat beweging nauwelijks mogelijk is, laat staan verandering.  

Voor ontwikkeling, wat beweging en verandering is, heb je een bepaalde vrijheid nodig. Deze 
vrijheid, die ik niet in het onderwijs zie, vind ik wel in het coaching werk. In het coaching werk 
hou je je bezig met persoonlijke leer- en ontwikkelingsvragen, zet je een traject uit en 
gaandeweg, kijkend naar de ontwikkeling stappen die er gemaakt worden, pas je het traject 
aan. 

Voor de Windstreek is het, gezien de ervaringen en adviezen die ik gekregen heb, een 
logische stap om vanuit het coaching werk ander onderwijs te gaan ontwikkelen.   

Zoals ik het nu voor me zie starten we met het opzetten van het tuinbouwbedrijf. Er komt een 
b.d. tuinder die zijn/haar idealen mag gaan verwezenlijken waarbij ik als hulp, begeleiding, 
ondersteuning, vliegende keep aanwezig ben. Onderwijl zet ik mijn coaching praktijk voort. 
Vanuit deze zetting kan een leerkracht met een kleine groep kinderen beginnen. Als 
doelgroep denk ik aan kinderen die geen aansluiting vinden in het huidige onderwijs, 
bijvoorbeeld kinderen die thuisonderwijs genieten en waarvoor de Windstreek een plek is 

waar ze 3 of 4 dagen per week Windstreek-onderwijs ( 😉 ) kunnen volgen. Het prettige van 
deze opzet is dat landbouw en “het nieuwe leren” vanaf het begin samen op kunnen gaan.  

Ik wens iedereen een zonnige nazomer! 

 

                             Met vriendelijke groeten, namens de Windstreek 

                                                      Irene Kuyters 

 

                               

               

                              

  

 

 

  


